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Een nieuwe warme wereld

Prentenbosk - Paul Verrept en Ingrid Godon maakten een poétische parabel
over vele soorten eenzaamheid. En over verbondenheid. veerLE VANDEN BOSCH
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J " en man op een bank in
4 het park. Het is zijn vaste
A__dplek, met zicht op een vij-

ver. Soms denkt hij na, maar

vaker denkt hij aan niets; soms
spreekt iemand hem aan, maar
vaker zit hij alleen voor zich uit
te staren. Hij is een toeschou-
wer, een buitenstaander met-
nette, wat versleten kleren, zo
iemand waar iedereen doorheen
lijkt te kijken. ‘Er was een on-
zichtbaar scherm tussen mij en
de anderen’, zegt hij. ‘“Zoals ik
naar de vissen in het aquarium
keek, zo ongeveer zag ik de an-
deren. Zoals de vissen naar mij
keken. De bank is zijn wereld.

Tot op een doodgewone dag
aan het einde van de zomer in-
eens alles anders lijkt en de
man de rustgevende routine van
zijn bestaan doorbreekt. Hij
vertrekt op reis, al weet hij niet
waarheen. Hij laat zich leiden
door toevallige ontmoetingen
en belandt op een trein richting
kust, die onderweg zonder dui-
delijke reden tot stilstand komt
en een nacht, een dag en een
nacht blijft staan. Door het ge-
dwongen samenzijn raken le-
vens elkaar: de man ontmoet de
mollige, moederlijke Margot en
het meisje Haja, die een oorlog
is ontvlucht en daardoor zwaar
getekend is. Het zijn ontmoetin-
gen die zijn leven in een andere
baan brengen. Aan zee beleven
ze samen een soort epifanie.

Het boek eindigt hoopvol, er

schijnt plots een helderder licht

in hun leven. De man heeft zijn
bank verlaten en is een nieuwe
wereld binnengestapt. Hij is
niet langer een toeschouwer.

Paul Verrept vertelt zijn ver-
haal op de sobere, poétische
toon die hem zo eigen is. Er
staat geen woord te veel,

Verrept laat ruim baan voor de

verbeelding van de lezer. De

tekst zit ook vol mooie beelden
en rake observaties, zoals deze,
over Marjan die koekjes eet: ‘Ze
stopte zich vol alsof de verval-
datum elk moment kon worden

overschreden.’ De enige zwakke-
re passage is het relaas van
Haja over haar oorlogservarin-
gen, dat wat routineus over-
komt.

Antimakassar

Dit boek is een vervolg op De
bank, waarin dezelfde man figu-
reert. Daar bleef de bank het
centrum van zijn wereld. Net
als voor dat boek werkte
Verrept voor De wereld samen
met illustratrice Ingrid Godon.
Haar prenten stralen een zacht-

i heid uit die de tekst perfect
¢ aanvult, en ook zij laat veel

ruimte vrij voor de verbeelding
van de kijker. Op het eerste ge-
zicht zijn haar beelden rudi-
mentair en schetsmatig, in
rood, blauw en zwart met naar
het einde toe warme toetsen
geel. Dat draagt bij aan de poé-
zie van de tekst. Maar bij nader
toezien zijn ze vernuftig gecom-
poneerd. De figuren zijn in
zichzelf gekeerd, bezig met hun
eigen besognes. Ze hebben wei-
nig oog voor elkaar, hun con-
touren lopen zelfs vaak door el-
kaar heen. Maar hoe beknopt
hun gezichten ook worden neer-
gezet, Godon slaagt erin met
minimale middelen maximale
expressie weer te geven. En ze
voegt er ook een eigen laagje
aan toe, zoals het dubbelportret
van de ouders van de eenzame
man, en haar weergave van het
onveranderd gebleven interieur
van het ouderlijke huis: de
planten, de fauteuil met ge-
haakte antimakassar ... Het lij-
ken voorzichtige, wat burgerlij-
ke mensen, een tikje ouderwets.

Verrept en Godon staan be-
kend als kinderauteurs, maar
daarom is dit nog geen kinder-
boek. Je zou het leeftijdloos
kunnen noemen, een poétische
impressie over eenzaamheid en
verbondenheid voor jong en
oud.



